
  boekenkast-grafkist als
bouwpakket

De boekenkast-kist zoals de meeste mensen hem
kennen is ooit (in 1996) ontstaan als bouwpakket. Hij
heeft een tijd in uitvaartwinkel De Ode in Amsterdam
gestaan en op diverse exposities. Het idee werd
vooral aardig begroet. Niemand die het ook werkelijk
deed, je eigen kist in elkaar zetten. Nu heb ik onlangs
wat kippen en groentetuinen gekocht bij Oxfam
Novib en zag de slogan "ambassadeurs van het
zelfdoen" weer staan.
Dat vind ik wel wat. En dan vooral" Wij wat, zij wat".
U krijgt € 132,-- korting als u hem zelf monteert en zij
krijgen € 132,-- om iets anders moois te laten
ontstaan.
Dat lijkt mij nou een mooie variant op "de ene zijn
dood is de ander zijn brood".
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